
 

 

 

ZANDVOORT AAN ZEE 
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We zijn op vakantie geweest naar Zandvoort. We (Erik, Ineke, Niels, Jan, Udo, 
Paul en Marieke) logeerden in Villa Terra Panache. 
Piet en Jolanda waren onze reisbegeleiders. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Vrijdag 20 augustus 
 
Piet en Jolanda gaan voor het eerst als begeleiders mee met Tendens. Ze hadden vertraging 
vanuit Friesland, en kwamen dus iets later aan dan gepland.  
 
Erik, Jan en Ineke waren de eerste gasten in de bus. Zij stapten in Arnhem op. We kregen van 
Tendens allemaal een mooie wasbare mondkap mee. De reis ging eindelijk van start.  
Op naar Veenendaal, alwaar Udo en Paul al op ons stonden te wachten.  
Daar aangekomen kwam er verwarring. Udo vroeg waar Marieke bleef. Piet dacht dat 
Marieke met een taxi naar ons vakantieadres zou komen, maar Udo klonk erg overtuigend. 
Marieke stapte in Veenendaal in. Na veel belletjes kwam het verlossende antwoord. Marieke 
komt met de Valys taxi naar Villa Terra Panache.  
Vanuit Veenendaal ging de reis verder naar Hoofddorp. In Hoofddorp stapte de laatste gast 
in de bus, Niels.  
Nu we compleet waren gingen we door naar Zandvoort. Het was erg druk op de weg. Piet 
dacht dat hij wel op de busbaan mocht rijden. Hahaha. 
Een half uur later dan gepland kwamen we op ons vakantieadres aan.  
Marieke was er niet. We maakten ons wel een beetje zorgen.  
Naar het thuisfront van Marieke gebeld. Niemand nam de telefoon op. Uiteindelijk met Joost 
van Tendens gebeld. Afgesproken dat we elkaar op de hoogte zouden houden.   
 
Het was inmiddels bijna 18:30. Jolanda ging poolshoogte nemen buiten en ineens stopte 
daar een taxi. Marieke was er ook eindelijk. Heel veel file onderweg. Snel Tendens op de 
hoogte gebracht. 
Nu kon de vakantie echt beginnen. 
 
Onder het genot van koffie en thee hebben we een kennismakingsronde gedaan. (de Friese 
oranjekoek die Piet en Jolanda hadden meegenomen moeten we erbij denken. Deze ligt nog 
in de auto van Piet, die bij Tendens in Arnhem op de parkeerplaats staat) 
 
Jolanda gaat de keuken in en Piet helpt met de koffers. 
Als we na een heerlijke bord spaghetti bolognese met een volle buik in de woonkamer zitten 
merkt iedereen toch wel dat het een vermoeiende eerste vakantiedag is geweest, 
 
Langzaam druppelt de één naar de ander naar zijn slaapkamer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Zaterdag 21 augustus 
 
Iedereen heeft lekker geslapen, en als we in de woonkamer komen heeft Piet de ontbijtafel 
al helemaal gereed.  
Na het ontbijt gaan Jolanda, Erik en Paul boodschappen doen. Terwijl zij boodschappen doen 
helpt Piet de achterblijvers met haren kammen, scheren en andere hand en spandiensten.  
Marieke en Ineke ruimen uit zichzelf de ontbijttafel op.  
De supermarkt is in de buurt, dus de boodschappenkar wordt meegenomen naar het 
vakantiehuis.  
 
Na het opruimen van de boodschappen is het alweer tijd voor een boterham. Jolanda 
smeert broodjes en die eten we uit het vuistje op. 
 
Als iedereen gereed is gaan we Zandvoort verkennen. We wandelen over de boulevard en 
een stukje strand. Er worden kaartjes en souvenirs gekocht.  
 
Op een terrasje wordt er speciaal voor ons een hoekje gecreëerd zodat we met zijn allen bij 
elkaar kunnen zitten.  
Na het terras gaan Piet, Ineke, Marieke, Erik en Niels met zijn allen in het grote reuzenrad. 
Jolanda, Udo, Paul en Erik blijven liever met beide beentjes op de grond en kijken vol 
verwondering naar de durfals in het reuzenrad.  
 
We wandelen terug naar ons vakantiehuis en kunnen nog even uitrusten voordat we 
vanavond uit eten gaan. 
 
Jolanda heeft gereserveerd bij pannenkoekenhuis De Zeerover. Er staat een grote tafel voor 
ons klaar waar we met gezellig met zijn allen aan kunnen zitten. Wat was de keuze moeilijk. 
Zoveel lekkere pannenkoeken. Jolanda helpt met het voorlezen van de menulijst en toen 
was de keus snel gemaakt. Van eenvoudige appelpannenkoek tot een pannenkoek met 
shoarma en pittige kip met salade.  
We krijgen de pannenkoeken voorgesneden geserveerd.  
Ineke krijgt haar pannenkoek niet op, maar buurman Erik helpt haar wel. Als we onze buiken 
allemaal vol hebben, wandelen we naar een Italiaanse ijssalon voor ons toetje.  
 
Bij thuiskomst wordt er tv gekeken en muziek gedraaid. Udo blijkt een kei te zijn, en herkent 
elk nummer dat voorbij komt. En zingen kan hij als een nachtegaal.  
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
Zondag 22 augustus 
 
Vandaag hebben we allemaal uitgeslapen. Voor de één was 9 uur uitslapen, en de ander 
kwam pas om 11:30 uit bed.  
Een relaxte dag gepland, omdat de weersvoorspellingen niet zo goed waren. 
Achteraf was het de gehele dag best mooi weer. Maar een relaxdag is een relaxdag. 
Iedereen mocht zelf weten wat hij graag wilde doen. 
 
Niels heeft een mooie tekening gemaakt. 
Ineke, Piet, Erik en Jan deden een kaartspelletje. Paul deed zich voor als verslaggever en 
kwam zo nu en dan iedereen interviewen. Marieke heeft gehaakt en zorgde voor muziek. 
Udo luisterde muziek en maakte tussendoor een praatje met iedereen.  
Jolanda heeft aan het vakantieverslag gewerkt, en heeft ons allemaal voorzien van lekkere 
hapjes en drinken.  
 
Jan wilde graag meehelpen met koken, en samen met Jolanda heeft hij verse tomatensoep 
en championsoep gemaakt. Daarbij Duitse broodjes met ham en kaas uit de oven.  
 
Als toetje hadden we dubbelvla met slagroom, maar de dubbelvla werd gemengde vla, 
aangezien Piet de pak vla ging schudden. Het smaakte nog steeds erg lekker.  
 
Voor bij de koffie was taart, maar iedereen was nog vol van de maaltijdsoep en bedankte 
voor taart. Behalve Niels en Paul. Die hadden nog een gaatje over voor de taart.  
 



 

 

 

‘s Avonds keken we tv en luisterden muziek. Iedereen noemde een liedje en Marieke zocht 
het op via YouTube. Zo luisterden we naar iedereen zijn keuze.  
 

                                   
 
 

                  



 

 

 

  
                                                                                                                                                                                     
 

                                     
 

 
 



 

 

 

 
 

Maandag 23 augustus 
 

We zouden vandaag ons boswachterdiploma gaan halen bij kenniscentrum het 
Kennemerland. Helaas was dit vandaag gesloten.  
 
Snel iets anders bedenken. Erik en Jan wilden graag fietsen door de duinen. We hebben ons 
daarom in 2 groepen gesplitst. Jan en Erik zijn met Jolanda wezen fietsen .De 
fietsverhuurbedrijf gaf een mooie fietsroute mee, naar de Kenemmerduinen.  Langs de 
boulevard en het circuit van Zandvoort waren we al bijna in Bloemendaal toen het Jolanda 
opviel dat we al veel te ver waren gefietst. We moesten weer terug om bij de 
Kennemerduinen te komen. 
 
Eenmaal aangekomen bij de Kennermerduinen eerst genieten op een terrasje. Als we zijn 
uitgerust gaan we naar het strand. Schoenen en sokken uit en lekker pootjebaden in de zee.  
Weer terug bij de fietsen belde Piet. 
Hij was verdwaald. Jolanda heeft zo duidelijk mogelijk de weg verteld.  
Bij terugkomst bij de fietsverhuurder liet Piet weten weer terug te zijn in de vakantievilla.  



 

 

 

We genieten van koffie en Piet en Udo verteld over hun middagwandeling in de duinen en 
over het strand. Udo heeft leuke schelpen gevonden die hij meeneemt naar huis.  

 
De soep van gisteren opgemaakt met een zelfgemaakte frikandelbroodje uit de oven.  
  
Na het eten doet iedereen even zijn eigen ding.  
Bij de koffie praten we met zijn allen over de vakantie tot nu toe. We zijn het er allemaal 
over eens dat we een fijne vakantie hebben. 
 

 
 

 



 

 

 

Dinsdag 24 augustus 
 
Een hele korte beschrijving van vandaag. We hebben vliegtuigen gespot! Erg leuk.  
Marieke hielp mee met eten koken. 
 

 
 
 
 
 

                                                                                  



 

 

 

 
 
Woensdag 25 augustus 
 
Vandaag hebben we in een open sloep door Arnhem gevaren. Onze schipper Jeroen was een 
leuke man die veel verteld heeft over alles waar we langs voeren. 
Op de sloep hebben we een boterham met gebakken ei gegeten.  
 
Na de rondvaart een terrasje opgezocht. Niels mocht kiezen, en hij wilde graag in de 
schaduw zitten. Ineens werd het erg koud. Iedereen had kippenvel. Snel onze drankjes 
opgedronken en winkelen in Haarlem.  
 
Niels heeft een knuffel gekocht en Jan heeft een mooie puzzel gekocht. De anderen konden 
niets vinden en gaven aan liever in Zandvoort te willen winkelen.  
Bij thuiskomst is Ineke met Piet naar het centrum gegaan. Wat Ineke graag wilde kopen 
hebben ze nergens kunnen vinden. 
 
De ovenschaal brak doormidden toen Piet deze uit de oven haalde. Gelukkig viel er niets op 
de grond en konden we de groenteschotel gewoon eten.  
 
De avond was erg gezellig met chips, nootjes, worst, kaas en muziek. Wat hebben we 
gelachen om grapjes van elkaar.  

 



 

 

 

            
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
Donderdag 25 augustus 
 
Vanochtend hebben er een aantal uitgeslapen. Marieke, Jan, Paul en Jolanda zijn het 
centrum ingegaan voor de laatste souvenirs. De winkel waar we graag heen wilden bleek pas 
om 12 uur open te gaan. Om de tijd te doden hebben we uitgewaaid op de boulevard en 
hebben we genoten van cappuccino en sinas op een terras. We zijn allemaal geslaagd. Jan 
was zijn portemonnee vergeten. Jolanda heeft het eerst voor hem betaald. Weer terug in 
het vakantiehuis was iedereen inmiddels wakker en uit bed. Piet had de tafel gedekt en 
hebben we met zijn allen geluncht.  
 
Na de lunch gaan we met zijn allen alles meteen opruimen, en gereed maken voor de 
boswachterswandeling in de Kennemerduinen.  
Op het moment van vertrek valt de regen met bakken uit de hemel. Teleurgesteld gaan we 
weer naar binnen. We vermaken ons met muziek, telefoon, spelletjes en we nemen alvast 
de menukaart door van het restaurant waar we vanavond gaan eten. 
Piet gaat sommigen alvast helpen met het inpakken van de koffer en Jolanda trekt zich terug 
voor het vakantie verslag.   
 
De koffers en tassen worden ingepakt voor morgen. 
 
Om 17:30 hebben we gereserveerd bij Italiaans restaurant MMX. 
Alleen was Jolanda de naam vergeten en had ze op internet van een verkeerd restaurant de 
menukaart aan ons voorgelezen , haha. 
 
Piet en Jolanda hebben iedereen geholpen met de menukaart en toen iedereen wist wat 
hij/zij wilde eten was de bestelling snel gedaan. 
De pizza’s waren enorm groot, maar die zijn helemaal op gegaan. Ook de pasta’s en 
vleesgerechten gingen erin. 
Een toetje kiezen was best moeilijk. Alles wat op de menukaart staat is lekker.  
Uiteindelijk heeft iedereen zijn keuze gemaakt en even later genieten we allemaal. 
 
Na het eten maken we met zijn allen de laatste strandwandeling van onze vakantie. 
Marieke wilde wel blijven tot de zonsondergang. Dit duurde nog een uur. Zolang wilde 
Marieke niet wachten.  
 
Bij thuiskomst gaan we aan de koffie en thee, en bespreken we de vakantie. 
Iedereen vind dat deze is omgevlogen. Ineke, Udo, Marieke en Paul willen nog wel langer 
blijven. Erik, Niels en Jan vinden het wel fijn om morgen weer naar huis te gaan. 
 
 
We maken het niet laat vanavond. De wekker staat vroeg, voor de terugreis naar huis.  
 
 



 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

Vrijdag 27 augustus 
 
De wekker stond vanochtend vroeg. 
Piet en Jolanda hadden broodjes gesmeerd, die we zo uit het vuistje konden eten.  
 
De taxi voor Marieke was er om 09:30  
Na een laatste groet hebben we haar met zijn allen uitgezwaaid. Daarna op volgorde van 
uitstappen de koffers en tassen in de bus geladen. Nog een laatste ronde door villa terra 
panache en het is tijd om afscheid te nemen ven een mooie vakantieweek.  
 
We brengen als eerste Niels naar huis. Ze hadden hem nog niet terug verwacht, maar was 
zeer welkom. De voorlaatste stop was Veenendaal. Daar werden Paul en Udo opgehaald 
door familie. Een praatje en een laatste groet en op naar Arnhem.  
De taxi voor Jan was er al. Ineke belt met het thuisfront dat ze er is, en word opgehaald. De 
taxi van Erik laat nog even op zich wachten. 
 
En zo is er een einde gekomen aan het superleuke vakantieweek in Zandvoort.  

 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
WIST JE DAT: 
 

*Udo, een wandelende muziekenceclopedie is en mooi kan zingen 

*Paul, een razende reporter is en ons op de hoogte houd van de voetbaluitslagen 

*Erik, s’nachts zo diep slaapt dat je een bom naast hem kunt afschieten en hij rustig 

doorslaapt.  

*Niels, een alleseter is en hier enorm van geniet 

*Jan, een hele goede hulp in de keuken is en goed kan koken 

*Marieke, elke avond ons liet genieten van leuke muziek die we met zijn allen mee kunnen 

zingen 

*Ineke, soms vergeet dat ze een gast is en moet genieten van de vakantie 

 

 

Udo, Paul, Erik, Niels, Jan, Marieke en Ineke, jullie zijn hele leuke gasten om mee op vakantie 

te gaan. Hopelijk treffen we elkaar nog eens op een nieuwe vakantie van Tendens. 

 

TOT ZIENS!  

 
 
 

 



 

 

 

 


